Heden ontsliep te Brugge, in de vrede van Christus, na een langdurig, geduldig
gedragen lijden, voorzien van de Genademiddelen van de Heilige Kerk :

Monique Van de Voorde

(Zuster Camille)
Oblate van de Orde van Sint-Benedictus

Geboren te Zedelgem op 27 Februari 1925.

Dit melden U met droefheid en christelijke gelatenheid :
Mevrouw Weduwe Dokter C. VAN DE VOORDE-LOBELLE, haar moeder ;
Heer en Mevrouw W. VANDEKERCKHOVE-VAN DE VOORDE en kinders,
Mejuffer Thérese VAN DE-VOORDE,
Heer en Mevrouw Ingenieur J. VERSCHAVE-VAN DE VOORDE en zoon,
Heer en Mevrouw J. VAN DE VOORDE-VAN HAEZEBROUCK en kinders,
Heer en Mevrouw A. VAN DE VOORDE-VAN HECKE,
haar zusters en broeders, neven en nichten ;
De familiéen VAN DE VOORDE en LOBELLE,

De Benedictinessen-Missionarissen van O. L. Vrouw van Bethanié te Loppem.

De plechtige diensten, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zullen
plaats hebben op Vrijdag 7 October 1955, in de Kloosterkerk van de
Benedictinessen-missionarissen van O.L.Vrouw van Bethanié te Loppem bij
Brugge : Lauden te 9.30 uur, gevolgd van de plechtige H. Mis te 10 uur en
de begrafenis op het kerkhof van het klooster.

GEDENK DE DIERBARE OVERLEDENE IN UW GODVRUCHTIG GEBED
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Brugge, 4 October 1955 Lauwerstraat, 23
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